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Dierbare broeders, 
 
 
We hebben deze week een hele weg afgelegd door het Evangelie van Sint Mattheüs. En nu 
aan het eind van de weg staan we weer aan het begin. Aan het allereerste begin: de roeping 
van de leerlingen. We staan aan het eind van de weg teruggebracht tot onze eerste liefde. De 
eerste liefde, die ons voortdurend op onze levensweg vergezelt, naar de achtergrond verdwijnt 
en dan weer naar voren komt, wenkend naar de voltooiing. De eerste liefde begint hier, bij 
deze roeping, bij onze roeping.  
 
Onze eerste liefde gaat in drie richtingen, komt van drie richtingen ook. De eerste richting 
waarin de liefde tot ons komt is die van de Heer Jezus zelf, Zijn unieke liefde voor ieder van 
ons. En daarom gaat onze eerste liefde ten diepste uit naar Hem, naar Zijn Gelaat, naar Zijn 
Persoon, naar wie Hij is – Zoon van de Vader, Mensenzoon die Hij voor ons is, onze 
Verlosser.  
 
De tweede richting van de liefde komt uit de genade van ons Heilig Doopsel. In het doopsel is 
Gods liefde in ons hart uitgestort en daarom gaat de richting van de tweede liefde ook naar 
onszelf terug, zoals Jezus ons ziet, die mens die Hij van ons wilt maken. Van die mens mogen 
wij houden en voor die mens, die wij zijn, hopen te zijn, mogen wij alles opgeven om die 
mens te laten geboren worden. En zoals de eerste liefde van Jezus ons brengt tot 
gehoorzaamheid, overgave, toewijding aan Hem, zo brengt de tweede richting van de liefde 
ons tot bekering. Tot een monastieke levenswandel.  
 
De derde richting van de liefde komt uit de gemeenschap. De gemeenschap die ons heeft 
opgenomen en die het ons mogelijk maakt om Jezus te zoeken, om te bekeren. Daarom gaat 
onze richting weer uit naar die gemeenschap die voor ons een bestaansvoorwaarde geworden 
is. Deze derde richting drukt zich uit in de stadigheid, de stabiliteit, waartoe wij ons 
verplichten.  
 
Aan het eind van deze retraite worden wij teruggebracht tot onze eerste liefde, ontvangen wij 
vanuit onze eerste liefde de kracht om onze geloften te hernieuwen in de kracht van de liefde. 
In de naam van onze Heer Jezus en voor God onze Vader willen wij vandaag onze gelofte 
vernieuwen van gehoorzaamheid, monastieke levenswandel, stabiliteit in deze gemeenschap 
van Sint Benedictusberg te Vaals, in de congregatie van Solesmes, voor God en Zijn Heiligen 
op voorspraak van St. Andreas, op voorspraak van Onze Lieve Vrouw. 


